ik herinner me mijn geboortejaar.
een goed jaar zeggen ze.
ik ben een etiket.
zomaar een.

ik heb eh, gelegen met een fles.
rijper geworden dus en wijzer.
zo kreeg mijn bedrukking
meer inhoud.

het groene flessenglas kreeg wat warmte
van mij in koele kelders.
ze keken naar ons.
even maar.

‘laat ze dit jaar nog maar lekker liggen
dan komt er best wat moois van.’
en wij maar wachten
met elkaar.

en ja hoor, zachtjes wiegend in de mand
naar een tafel met kaarsen.
ik werd gelezen
jij geproefd.

had jouw bouquet ook die grandeur gehad
zonder mijn aanbeveling?
hoe dan ook mijn vriend
ik groet je.

afgeweekt en wel, met lijm op m'n rug
houd ik ons werk in ere.
voor later bewaard
in dit boek.

Jean le Grasse




